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Je zal geen liefde vinden in het zwakke vlees van de onreine
Was je zonden weg. En laat ’t kwade snel verdwijnen,

Naar de schaduw, want je geest is al besmet en ontheiligd.
Je moet bidden en hem vragen om verlossing van ’t lijden.

Hoe komt ’t dat je zo bent afgedwaald naar het donkere,
Het harteloze zondige, afvallige, verkondigen.

Wie ben jij om te oordelen? Niemand geeft om jouw stem.
Ik doe wat ik wil en dit is wie ik ben.

Je zou niet in het donker moeten blijven verbergen,
jouw gevoelens en gedachten beperken.

Kijk naar mij ik ben zo vrij als een vogel,
ben niet gemaakt om in een gouden kooi te sterven door een kogel.

Ik ben los van verdrukking en denkbeeldige ketens.
Laat me schijnen, genietend en gelukkig in de regen.
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Ik heb echt iets verschrikkelijks gedaan.
Maar oh wat een aantrekkingskracht zit er in dit bestaan.

Hoe kan het dat ’t zo fijn en zo fout voelt in mijn plezier?
Ben ik niet goed en rechtvaardig in jouw ogen, ben ik niet hier?

Om een expressie van mezelf te zijn?
Waarom is mijn eigen lust voor jou een pijn? Ben ik zo anders dan
de anderen?
Waarom ben ik een geheim? En waarom moet ik dit veranderen?

In mijn ogen ben ik rein, maar de schuld en de schaamte is in
constante strijd en mijn offer is de spijt.
Ik wil jou niet teleurstellen, maar ik raak mezelf kwijt.

Als ik mijn hart verloochen, ben bedrogen en misleid.
Door ’t kwade maar hoe kan ’t kwade, zo intens goed voelen in
schoonheid en in schade.
Is ’t kwaad dat mij verleidt?

Of ben ik aan ’t bloeien in een wereld die verborgen is?
En lijd ik door de angst en eenzaamheid en die van morgen is?
Mijn fantasieën onuitgesproken in nieuwsgierigheid en in ’t donker is
’t daar en waar ik me hier bevrijd.

Als een ballon onder water die naar nog meer lucht zwemt.
Kijk ’t is fijn om bij iemand te zijn die dat herkent.
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Maar er is iets in mij stuk gegaan door wat jij mij hebt aangedaan.
Er is een afstand tussen mij en mijn lijf ontstaan.

Kan de connectie niet maken zonder passie en passief laat ik een
traan maar ik…
Ik laat het ook maar gaan.

Misschien op een dag als het beter gaat is er weer ruimte.
En misschien als ik me daar dan veilig voel is er weer ruimte.

Omdat ik wil, en niet omdat het moet zo.
Kijk in de spiegel en dan weet ik het is goed zo.
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Ik ben een vrouw, laat mij sensueel bewegen.
Als ik een vrouw ben, laat mij mijn vrouwelijkheid eigen maken in dit
leven.

Ik wil de dame in mij ontdekken.
Mijn vrouwelijke energie omarmen, laten vloeien en nooit bedekken.

De kracht van intimiteit is mij gegeven sinds conceptie.
Om één te worden met het leven in de oneindigheid van affectie.

Doof mijn vlam niet. Mijn zijn hoort niet onderdrukking.
Laat mij liever liefde sproeien en gestreeld worden door verrukking.
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Ik wil me niet laten onthouden van verkenning.
Wat in mij zit wil zichzelf ervaren in ontdekking.

Mijn seksuele zintuigen buigen niet. En brengen mij naar de spanning
van ’t onbekende, mijn lichaam luistert niet.
En gaat op zoek naar de hoogtepunten. Ik laat ’t los, en ’t voelt
goed, de fase van extase in genot.

Ik zoek de high tot aan ontlading, voel ’t in m’n ademhaling.
Ik verwerp de minachting en de gedachten van versmading.

Ik negeer de haat en voeg de daad bij ’t woord.
En smelt bij de aanraking, mijn verleiding is gehoord.
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Er was geen gevoel. Ik deed t voor jou.
Ik wist niet wie ik was. Maar wie ik was, was een vrouw.

Ik dacht echt dat er iets mis met mij was.
Voldeed aan jouw behoeften maar ik sloot mezelf af.

Al die jaren was ik eenzaam. Zo lang was ik eenzaam.
Jullie hoorden mij niet, zagen mij niet, waar ik doorheen ga.

Jullie zien mij als een beest, ik voel de afschuw aan me knagen.
Maar ik herrees uit mijn cocon als een vlinder in zijden lagen.

Alles waar ik van overliep, dat hoorde niet bij mij.
Ik ben verlost van ’t gif, toch laten jullie mij niet vrij.

Kan m’n lichaam ’t genot laten beleven zonder schaamte en ’t is me
om ’t even wat jij vind.
Ik kan ’t nemen want ik, zie mezelf zweven en ontdekken wie ik ben.
Kan mezelf aanraken maar jullie kraken mijn stem.

Ik weet hoe ’t voelt om niet terug te kunnen vechten.
Maar vandaag ben ik bevrijd van alle strijd en in ’t echte.
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Schat ik hou van jou, ik heb je nodig.
Van je hart tot aan je lijf en ik verlang naar je ziel want jij bent zo
van mij.

En ik van jou maar van binnen zit een monster in ’t donker.
Als een hongerige duivel die mij steeds verleidt tot zondigen.

Van binnen ben jij alles, maar ’t lijkt alsof alles niet genoeg is.
Dus ik val weer in de val van de fallus.

En de rook, als een spook in de schaduw van verlangens.
Ik ben onverzadigbaar als een verslaving en gevangen.

Schat ik heb je lief maar de lust maakt me letterlijk ziek,
als de drugs en mentaal kan niet winnen van fysiek.

Mijn gedachten kunnen niet wachten en ’t is mijn spraak die liegt.
Maar ik kan niet doen alsof, dus ’t is ik vandaag die biecht.

Mijn zieke brein kan niet drijven in ’t reine op mijn bord.
En ’t zegt ga d’r maar voor, want ’t leven is te kort.

SPOKEN WORD / EPISODE 7



1

SPOKEN WORD / EPISODE 8

Ik zal hier alles achter mij moeten laten.
Maar de ervaringen zal ik nog vele levens bij me dragen.

Ik dacht dat ik er alles uit kon halen door geen grenzen te hebben.
En ik genoot meer van de pure high van het onbekende.

Door de anonimiteit maakte het niet uit wat ze van mij denken.
Zo kon ik anderen en mezelf verleiden om onze grenzen te
verleggen.

Het genot dat ik voelde door de streling van mijn lichaam. Het vloog
voorbij. En niemand weet het, maar het einde is voor mij nu echt
nabij.

Dat deel van mijn lichaam waar ik zoveel plezier aan heb beleefd.
Is precies hetgeen wat mij nu ’t leven ontneemt.

En dat wat ik heb mogen voelen en ervaren is om het even.
Maar spijt heb ik niet. Ik heb mijn liefdesleven gevoed en ben
versleten.

Dat heeft mij mijn pijn af en toe doen vergeten.
En Met die gedachte ga ik in vrede. Ik heb mogen leven.
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Een leven vol raadsels verlangend naar de smaak van vrijheid.
Verwikkeld in een touwtrekken tussen extremiteit en sociale normen
verstopt in stijfheid.

Tegenstrijdige overtuigingen in mijn gedachten, die mijn gevoel niet
vertrouwden.
Ontketenen passies veel te diep om mezelf volledig in te houden.

Met een lustvol hart tegenover de richtlijnen van fatsoen,
kom ik steeds dichter bij de realiteit en de waarheid van mijn doen.

Impulsief komen mijn verlangens voort uit pure intenties.
Botsingen van diepgewortelde emoties, gekranst tussen conventies.

Het is niet leven tussen goed en fout, want ik ben alles en beweeg
me op de rand maar in evenwicht met alles.
Zodat wijsheid tot bloei komt en kennis zich ontwaakt in de kracht
van empathie en acceptatie zich volmaakt.
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